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Dans son encyclique Fratelli Tuti, le pape François nous invite à nous rendre à la périphérie.
Certains groupes de patients ne reçoivent pas toujours les bons soins. Que pouvons-nous faire
de plus, en tant que médecins et prestataires de soins de santé, pour les réfugiés, les
personnes âgées isolées, les malades en phase terminale et les patients souffrant de troubles
psychiatriques chroniques ? Inspirons-nous de Saint Damien De Veuster, qui s'est pleinement
engagé auprès des lépreux de Molokai, et demandons son intercession pour notre pratique
médicale.
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In zijn encycliek Fratelli Tuti nodigt paus Franciscus ons uit om naar de periferie te gaan.
Bepaalde groepen patiënten krijgen niet altijd de juiste zorg. Wat kunnen we als artsen en
zorgverleners nog meer doen voor vluchtelingen, geïsoleerde ouderen, terminaal zieken en
patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen? Laten we inspiratie zoeken bij
Heilige Pater Damiaan De Veuster, die zich volledig inzette voor de leprapatiënten van
Molokai, en laten we zijn voorspraak vragen voor onze medische praktijk.
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