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We hebben in familie-
verband aan de Lour-
desbedevaart van 
“Brussel-Mechelen” 
deelgenomen. Van 
Lourdes komt men niet 
helemaal terug als 
voorheen. Voor mij was 
het een ware opflikke-
ring voor mijn ambt in 
de diaconale dienst: 
“Caritas”. 

Laat ons eens veron-
derstellen dat de hel  
van de zieken van Lour-
des naar Oostende, 
Knokke, Koksijde, enz, 
afzakken: het zou een 
ruïne zijn voor onze 
kustbadplaatsen! 

Maar in Lourdes is dat 
heel normaal: de zie-
kenprocessie hee  
zelfs drie sterren beko-
men in het Groene 
Michelin boek. 

DátÊ isÊ deÊ zinÊ enÊ deÊ
boodschapÊ vanÊ Lour-

des… Hetgeen in de 
verschijningen aan Ber-
nade e aan het licht 
komt is de waarheid 
voor onze wereld zoals 
het Evangelie hem ons 
wil laten zien. Wij zijn 
soms zó oppervlakkig 
en stellen ons tevreden 
met het zichtbare, 
doch van jd tot jd 
breekt het Licht door: 
dat Licht dat niemand 
meer verwacht... 

Lourdes – dat ieder jaar 
6 miljoen pelgrims “van 
alle rassen, talen en 
volken”  en ongeveer 
100.000 vrijwilligers 
ontvangt, is het para-
doxale oord geworden 
voor zieke en gehandi-
capte mensen die op 
de eerste plaatsen mo-
gen rekenen. Daar ver-
schijnt de wereld zoals 
hij volgens het Evange-
lie zou moeten zijn. 
Hee  Jezus aan zijn 

leerlingen niet ge-
vraagd de kleinen, de 
kinderen, de invaliden 
en zieken tot zich te 
laten komen? 

Te Lourdes ziet men 
een massa volk in ge-
bedshouding, duizen-
den daden van behulp-
zaamheid en naasten-
liefde allerhande. Kijk 
naar de hospitaliers, de 
vrijwillig(st)ers, en het 
personeel van de bede-
vaartplaatsen bij het 
baden in de piscine, de 
kapel van de Verzoe-
ning, in de hospitaliteit!  
Op zichzelf  is dat reeds 
een evangelische bood-
schap. 

Lourdes toont ons hoe 
een ander mensdom 
mogelijk is: een mens-
dom volgens het hart 
van God. Te Lourdes is 
Maria, de Moeder van 
Smarten ons zó dicht-

Lourdes, de Wereld in het licht van het Evangelie…  

bij, dat men geen moei-
te hee  om haar al onze 
inten es toe te vertrou-
wen. Zij blij  al jd be-
reikbaar, zoals een moe-
der voor ieder van haar 
kinderen. Maria waakt 
over ons sinds Jezus 
haar, van op zijn kruis, 
ons hee  gegeven. Zó 
verkondigt zij de godde-
lijke kracht die in een 
mensenleven werkzaam 
is, want, ook zij, getuigt 
dat “niets onmogelijk is 
voor God” (Luk 1,37) 

Ik wens jullie allemaal 
het Lourdes experiment 
te mogen beleven en 
zoals Maria, in volle ver-
trouwen “ja” te zeggen 
aan het goddelijk project 
op jullie leven: een 
“jawoord” dat iedere 
dag moet worden her-
haald. 

Ja, AVE MARIA!  

Chris an Van Robaeys, permanente diaken 
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Wat doen wij? 
Al meer dan 60 jaar 
organiseert het bis-
dom Mechelen-
Brussel jaarlijks bede-
vaarten naar Lourdes. 

In augustus, bestaat 
de groep bedevaar-
ders op O.L.V.-
Hemelvaart uit 350 
mensen, die naar keu-
ze met eigen voertuig, 
met de trein of per 
vliegtuig reizen.   
In Lourdes vinden we 
elkaar als groep te-
rug.  

Wij organiseren zowel 
het verblijf van valide 
als van andersvalide 
bedevaarders.  Deze 
laatste reizen met de 
trein en worden om-

ringd door een team 
van hospitaliteitsle-
den, die ze 24 u op 24 
verzorgen, inclusief de 
medische opvang.  
Men reist per bus van 
het parking van de 
Basiliek van Koekel-
berg tot Tourcoing 
(Frankrijk) waar men 
aan boord van een 
privé trein stapt rich-

ng Lourdes.  

Te Lourdes beleven 
wij gedurende 5 da-
gen een bedevaart op 
het ritme van het Hei-
ligdom.  

Op het programma: 
interna onale mis, 
mis aan de Grot, Eu-
charis sche processie 

(Heilig Sacrament), 
Mariale processie ('s 
avonds met kaarsen), 
conferen es, Zieken-
zalving, Kruisweg op 
de berg of op de wei-
de, weg van het wa-
ter, weg van Berna-

de e…  
We spreken elke dag 
af voor het gebed en 
voor de ac viteiten 
van de bedevaart.  

De jd gaat er soms 
veel te snel voorbij.  



De leden van de Hos-
pitaliteit zijn mannen 
en vrouwen die zich 
op vrijwillige basis 
inze en om elke zieke 
in vriendschap te ont-
moeten en met hem 
of haar in Lourdes te 
verblijven. 

Het gaat om dokters, 
verpleegsters, pries-
ters, brancardiers, 
kortom alle mensen 
van goede wil. 

Het zijn zij die, door 
hun aanwezigheid en 
hun efficiënte hulp, 
dat verblijf mogelijk 
maken voor zieken en 
andersvaliden.  

Wat drij  de hospitali-
teitsleden?  

 
"WatÊ jeÊ nietÊ voorÊ éénÊ
vanÊdezeÊminstenÊhebtÊ
gedaan,Ê hebÊ jeÊ ookÊ
nietÊ voorÊ MijÊ ge-
daan."  (Mt. 25, 45).  

gingen. Geraakt door 
de grote broederlijk-
heid met interna o-
naal karakter.  

In Lourdes belee  
men de genade van 
het geven en krijgt 
men die van het zich 
nu g kunnen ma-
ken. »  

Régis-Marie de la 
Teyssonnière 

Lourdes is een plaats 
waar waarden op zijn 
kop worden gezet: de 
zieken en gehandicap-
ten komen op de eer-
ste plaats.  

« Al diegenen die te-
rugkomen van Lour-
des stellen vast dat ze 
veranderd zijn en dat 
ze geraakt werden. 
Geraakt door de glim-
lach van de zieken 
waarmee ze op stap 
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Een hospitaliteitslid is iemand die voor de zieken zorgt tijdens een bedevaart. 

Hospitaliteit van Mechelen-Brussel 

Onze charta  

 
Hospitaliteitslid zijn  

  
Is zich ten dienste stellen van anderen.  

Is de meest kwetsbare medemensen bijstaan.  

Is troost en steun bieden  

Is vreugde brengen.  

Is hoop doorgeven.  

Is samen delen.  

Is zichzelf vergeten in het belang  

van de andere.   

Is heel gewoon broers en zussen  

zijn in één grote familie,  

te weten onze bedevaart die  

op bezoek gaat bij Maria. 
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Bedevaart toegankelijk voor minder-valide pelgrims! 
Bent U mindervalide of rolstoelpa ënt; of maakt u 
gebruik van een kruk of duwwagentje? Of wilt U 
graag alles meemaken op eigen ritme? 

GaÊmetÊ onsÊmee. Wij bieden U een 7-daagse reis 
aan naar Lourdes met 24ÊuurÊopÊ24ÊmedischeÊbe-
geleiding. 

U verblij  in de “AccueilÊ Notre-Dame”, hetzelfde 
gebouw waar ook Paus Johannes-Paulus II ver-
bleef jdens zijn laatste bedevaart naar Lourdes. 
“Accueil Notre-Dame” bevindt zich in het centrum 
van het Heiligdom en beschikt over de nodige in-
frastructuur om mindervaliden te ontvangen en 
hen gedurende enkele dagen te logeren. De ka-
mers beschikken over 1, 2 of 3 bedden en zijn 
voorzien van douche, lavabo en toilet.  

In het restaurant kan men dagelijks genieten van 
een compleet menu, aangepast aan uw dieet in-
dien dit nodig mocht blijken. 

Onze medische ploeg die U vergezelt, bestaat uit 2 
tot 3 artsen, 7 verpleegsters of verplegers en een 
10-tal leerlingverpleegsters of –verplegers . 

Een honderdtal vrijwilligers – hospitaliteitsleden – 
staan ter uwer beschikking om U te helpen waar 
nodig. Hun taak bestaat er in de mindervalide te 
helpen bij het aan- of uitkleden, het eten, het ver-
voer of om gewoon bij U te zijn. 

Wij allen, geneesheren, verpleegsters en verple-
gers, hospitaliteitsleden en brancardiers nemen 
op vrijwillige basis deel aan dit verblijf.  

Samen vormen wij een dynamische ploeg die zich 
beschikbaar stelt voor U. Wij zijn blij U te mogen 
vergezellen op deze reis. 

 



Dalia en ik willen jullie 
onze levendige dank 
herhalen voor het heel 

goede verblijf dat we 
doorgebracht hebben op 
het domein van het hei-
ligdom van Lourdes. 
Willen jullie deze dank 
meedelen aan al die 
personen die deze bede-
vaart meesterlijk geor-
ganiseerd hebben maar 
waarvan wij niet de res-
pec evelijke adressen 
kennen. 

Sinds wij terug zijn heb-
ben wij meermaals de 
gelegenheid gehad de 
opeenvolging van de 
ac viteiten waaraan wij 
daar deelgenomen heb-
ben terug voor de geest 
te halen. 

Ik denk onder andere 
aan de openingsmis in 
de Basiliek van Onze 
Lieve Vrouw van de Ro-
zenkrans,  aan een ande-
re mis voor de Grot van 
Massabielle, de plaats 
zelf van de verschijnin-
gen, in het hart daarvan 
bevindt zich de bron die 
Bernade e ontdekte, 
aan de interna onale 
mis in de  Basiliek Pius X, 
het sacrament van de 
zieken, het gebaar van 
het water of nog de uit-
eenze ng op de Kruis-
weg. Ikzelf heb heel bij-
zonder de mis in de 
groene Kathedraal (in 
werkelijkheid een scha-
duwrijk kastanje bos) 
van de cité Saint Pierre  
gewaardeerd, met de 

helpers en de Euro-
pascouts schrikwekkend 
(?) efficiënt zijn in het 
goede humeur dat hen 
kenmerkt.  

En om te besluiten, laat 
mij zeggen dat ik zal 
proberen de ervaring te 
herhalen indien de 
voortschrijdende ziekte 
waaraan ik lijd het mij 
nog zal toelaten. Van de 
echo’s die ik opgevan-
gen heb, weet ik dat ik 
verre van de enige ben 
die naar Lourdes wil 
terugkeren. 

Bedankt! 

 

Dalia en Thierry  
de Harlez 

mogelijkheid voor diege-
nen die dat wensten om 
te biechten. 

Wat te zeggen van de 
organisa e die deze 
bedevaart omkadert? Al 
bestaat de perfec e 
zogenaamd niet, toch 
zijn we er werkelijk niet 
ver af. Van bij het ver-
trek aan de Basiliek van 
Koekelberg tot aan onze 
terugkeer. Geen wonder 
dat sommige van de 
bedevaarders al aan 

entallen deelnames 
zijn die natuurlijk ge-
schikt (nu g?) zijn voor 
de ontmoe ng met inte-
ressante mensen die je 
waarden delen. 

Ik voeg er aan toe dat de 
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Getuigenis  
EenÊeersteÊbedevaartÊnaarÊLourdesÊmetÊMechelen-BrusselÊinÊ2024 

We waren met bijna 300 
bedevaarders, met 20 
priesters en onze Kardi-
naal Mgr. De Kesel, twee 
artsen en entallen ver-
pleegsters, en vrijwil-
ligers (van 8, 10… tot 88 
jaar oud) met duizend 
glimlachjes! 

De hospitaliteit van Me-
chelen-Brussel hee  ons 
zoveel aangeboden met 
een totale edel-
moedigheid. Ondanks 
een lichte handicap, ben 
ik gewoon s lletjes mijn 
gang te gaan, maar hier 
ben ik meer dan vertroe-
teld, begeleid, gereden! 
Dat hee  mij ertoe aan-
gezet meer jd door te 
brengen met zwaar ge-
handicapten. Door zo 
verwend te worden kon-
den we ons ontspannen, 
lachten en babbelen, 
vriendschap te sluiten. 
Onder de augustuszon, 

soms fel langsheen de 
Gave! 

En Maria in dat alles? En 
de Heer? 

… de schoonheid van het 
heiligdom, van de plech-

gheden, de onderrich-
ngen van Mgr. De 

Kesel… onze processie in 
de verlichte duisternis 
van de nacht, onze 300 
kaarsen, de eindeloos 
gezongen Ave Maria’s… 
in alle talen, de alomte-
genwoordige hulp van 
de vrijwilligers…, Maria 
liet overal sporen achter 
van haar aanwezigheid, 
van haar geest. Zij hee  
deze rots gekozen, Mas-
sabielle, opdat de Hemel 
de aarde zou raken. Ma-
ria is HIER gekomen om 
ons aan te trekken: “… 
Dat men hier kome in 
processie…”, bidden met 
de blijde, droeve, licht-

ronde molensteen. De 
Ave’s harmoniëren met 
de wind en de heldere 
ruimte. Dat is een ande-
re ontdekking van Lour-
des: de bergen! 

Bedankt voor alles wat 
we gekregen hebben, 
dank zij de goede orga-
nisa e van de hospitali-
teit! Bedankt voor alle 
kleine handen, de kwie-
ke benen, de nadenken-
de hoofden en de glim-
lachjes! Bedankt voor 
alle ini a even, voor de 
vreugdevolle generosi-
teit van de plaats van de 
Grot! 

Ik hoop in Lourdes te 
zijn in 2024 voor de vie-
ring van 60 jaar Lourdes-
bedevaarten! 

Françoise Carton 

volle en glorierijke ge-
heimen van de Heer. Dat 
men terugkome… 

Het is belangrijk op de 
plaatsen waar Maria 
langsgekomen is te ko-
men beleven en inade-
men, om zichzelf erin 
onder te dompelen. Om 
de rots aan te raken, het 
water en het licht, er de 
“kapel” te bewonderen. 
We hebben een zesde 
zintuig om naar de S lte 
te luisteren, dat is ons 
klein mosterdzaadje. 

In de Cité Saint-Pierre,  
op de koele berg met 
hoge magere sparren en 
de rotsen waarop we 
gaan neerzi en  het 
geschenk van de laatste 
morgen is… men ver-
spreidt zich een beetje 
voor de Verzoening… 
Mgr. De Kesel viert de 
Eucharis e op een grote 

DeÊdiocesaneÊbedevaartÊvanÊMechelen-BrusselÊisÊmagnifiek! 





Om contact met ons op te nemen via:  
Aartsbisdom Mechelen-Brussel, dienst diocesane bedevaart 

 Hospitaliteit Mechelen - Brussel  
Mevrouw Brigitte Delvaux, verpleegster  

+: Wollemarkt 15 à 2800 Mechelen  

): 0477 088 868    
8: hospi.mb@diomb.be   

 


